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   De ultíeme    		    
oase van rust ...

Creools Kaapverdië

Droom je van een honeymoon ver weg van alle drukte, overvolle stranden en 
flitsende clubs? Wil je genieten van quality time met zijn tweetjes? Of vind je het 
zalig om dat ene boek eens helemaal uit te kunnen lezen, op muziek te liggen 
chillen of gewoon … helemaal niets te moeten doen? Dan is Kaapverdië mis-
schien wel the place to be voor jou!
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Zo’n 500 km aan oneindige, groenblauwe 

Atlantische oceaan scheidt Kaapverdië van 

Senegal. De Kaapverdische archipel bestaat 

uit 15 vulkanische eilanden, elk met hun eigen 

charme en aantrekkingskracht, en is een mix 
‘n match van Afrikaanse en Portugese invloe-

den. Denk maar aan de ‘morna’, een menge-

ling van de Portugese fado en opzwepende 

Afrikaanse ritmes. Heel vrolijk allemaal, net 

zoals de Kaapverdiërs zelf! 

Het eerste wat je moet doen als je op Kaap-

verdische bodem stapt, is je horloge uitdoen 

en goed wegstoppen, want tijd is hier hele-

maal niet belangrijk. Er is namelijk nog altijd 

zoiets als … ‘morgen’ …

01
Boa Vista – Sal Rei	 	

	

Toen Christopher Columbus in 1498 op 

het eiland Boa Vista aankwam, vond 

hij er hoegenaamd niks aan. De ont-

dekkingsreiziger was waarschijnlijk al 

wat verwaand na Amerika ontdekt te 

hebben, maar ook zijn heel erg korte 

bezoek aan dit dorre eiland zal er voor 

iets hebben tussengezeten. Boa Vista is 

ondertussen grondig en volledig op de 

kaart gezet en nu meer dan ooit in trek 

bij iedereen die op zoek is naar rust en 

ontspanning! 

Na een vlucht van 6u start ons Creools avon-

tuur op Boa Vista. We worden opgepikt aan 

de luchthaven en zetten koers naar Sal Rei. 

Boa Vista is het op één na grootste eiland van 

Kaapverdië en volledig ingepalmd door rood-

bruine valleien, roomwitte zandduinen en her 

en der een stukje groene oase met sporadisch 

een boom. Het lijkt wel alsof er een stukje van 

de kurkdroge Sahara werd afgebroken en in 

de oceaan gegooid. Dit dorre stukje Kaapver-

dië heeft wel kilometerslange en brede zand-

stranden die stuk voor stuk pareltjes zijn voor 

de échte watersportliefhebbers. Ideaal om te 

windsurfen, dolfijnen of walvissen te spotten 

of te duiken. Zie je zo’n dagje strand met de 

blote voeten in het zand wel zitten? Verwacht 

dan geen wuivende palmbomen om je de no-

dige schaduw toe te werpen. Deze zijn – be-

halve in de aangelegde tuinen van de hotels 

– nergens te bespeuren. 

Sal Rei is een klein, charmant en vredig stadje 

in het middelpunt van het eiland. De gekleurde 

huisjes flitsen ons voorbij als we over kronke-

lende weggetjes en straatjes rijden die alle-

maal naar een centraal gelegen pleintje lijken 

te leiden. Even later bereiken we ons hotel, 

Aparthotel Por do Sol, op zo’n 3 kilometer of 15 

minuutjes wandelen van het centrum van Sal 

Rei. Het herbergt 44 moderne, ruime, mooie en 

gerenoveerde appartementen en 8 villa’s.

Als je door Sal Rei slentert – het enige stadje 

op Boa Vista trouwens – hoor je de locals 

vaak ‘Crioulo’ of Creools spreken, maar de of-

ficiële taal is het Portugees. Er is een haventje 

en een vismarkt waar je vrouwen allerhande 

vissen, die de mannen in hun eigenste bootje 

hebben meegebracht, ziet schoonmaken en 

zorgvuldig versnijden. Visvangst is, samen 

met landbouw, één van de weinige traditione-

le sectoren die het hier overleefd hebben. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat we tijdens 

onze wandeling op tal van goede visrestau-

rants botsen. Zeker een bezoekje waard, want 

verser dan dit bestaat niet!

Sal Rei komt uit het Portugees en bete-

kent ‘Zoutkoning’. Het verwijst naar de 

vroegere hoofdactiviteit van het eiland: 

de zoutproductie. 

Aan de zandstranden in Sal Rei vind je allerlei 

basic beach clubs. Stuk voor stuk zijn het toffe 

loungy terrasjes, ingericht met surfplanken, 

kussentjes en hout waar je de gemoedelijke 

en nonchalante beach sfeer kunt opsnuiven. 

Terwijl we plaatsnemen, voelen we de zand-

korrels aan onze voeten en tenen kriebelen en 

even later nippen we van een lekkere cock-

tail. Aààh, deze luxe aan rust is puur genieten! 

Wij brachten een bezoekje aan de Boavista 

Social Club, een bar én restaurant op het 

strand in Sal Rei waar je van de heerlijkste 

cocktails kunt slurpen. De bar wordt uitgebaat 

door Jason en Emilie. Hij is een Zuid-Afrikaan 

en zij komt uit ons eigenste belgenlandje. 3 

jaar geleden besloten ze om hun hectische 

leven achter te laten en het Kaapverdische 

gezegde ‘No stress!’ in de praktijk om te zet-

ten in hun eigen strandparadijs.

Nog zo’n aanrader met (toevallig!) Bel-

gische uitbaters is Elcibar waar Els, 

Bart en hun hond Max jullie van harte 

welkom heten. Zij verwennen je met 

heerlijke gerechtjes en fantastische 

cocktails aan redelijke prijzen! Een 

stukje België met een exotisch tintje op 

Boa Vista.
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São Vicente & Santo Antão  

Op de derde dag van ons Kaapverdische 

avontuur vliegen we via Santiago naar het 

eiland São Vicente dat bekendstaat om zijn 

muziek en cultuur. Het rechthoekige eiland 

werd ontdekt op 22 januari 1462, de naamdag 

van de heilige Vincentius, waaraan het zijn 

naam dankt. Het vlakke midden van het eiland 

wordt door drie middelhoge bergen omgeven 

met als hoogste punt het natuurgebied Monte 
Verde (Groene Berg) op 774 meter. São Vi-

cente is eigenlijk best wel verrassend groen 

en afwisselend met plantages vol suikerriet, 

koffie of bananen. Het wispelturige klimaat en 

de grillige natuur maakt het tot een waar pa-

radijs voor avonturiers, natuurliefhebbers en 

wandelaars in hart en nieren.

Het hele eiland barst verder van de vele 

restaurantjes met live muziek en vooral in 

het plaatsje Mindelo heerst er een gezellige 

drukte. Vanuit de verschillende lokale barre-

tjes klinkt de swingende muziek van Cesario 

Evora, een lokale folkzangeres, ook wel be-

kend als ‘diva op blote voeten’ omdat ze de 

gewoonte had om met blote voeten op het 

podium te staan. De vrolijke Kaapverdische 

deuntjes brengen je meteen in een heerlijke 

vakantiestemming.

Naast de Monte Verde is er ook nog de 

Monte Cara (berg met het gezicht). Bij 

zonsopgang herken je een gezicht in de 

vormen van de berg! 

Wist je dat alle taxi’s in Kaapverdië een 

aparte kleur hebben? Voor het eiland 

São Vicente is dit wit.

Overnachten doen we vanavond en de ko-

mende twee nachten in het iets grotere Foya 

Branca hotel in São Pedro. Direct aan de kust 

én aan het mooiste strand van het hele eiland. 

Wij reisden in maart af naar Kaapver-

dië. Tijdens die periode is er veel wind 

op de eilandengroep, waardoor het 

jammer genoeg wat te koud was om te 

kunnen genieten van de zwembaden.

Vanaf de berg Monte Verde heb je een 

prachtig zicht op Mindelo en de haven.

De volgende dag worden we na een lekker 

ontbijt opgehaald en naar de ferry termi-

nal gebracht voor een dagexcursie naar het 

naburige eiland Santo Antão, één van de 

mooiste eilanden van de hele archipel. Het is 

bergachtig, bestaat uit vulkanisch materiaal 

en heeft diepe dalen en vruchtbare valleien. 

Langs de terrasvelden plakken kleurrijke 

dorpjes tegen de hellingen die met mekaar 

verbonden zijn door eeuwenoude wandelpa-

den. De steile hellingen lopen direct de oce-

aan in, een prachtige woeste watermassa. 

En in elk dorpje aan zee zie je overal kleine, 

kleurrijke vissersbootjes. We worden er zelf 

helemaal vrolijk van. 

De hoogste berg van het eiland is de Topo 

de Coroa, een inactieve vulkaan met een 

hoogte van 1979 meter. Het zuiden van het 

eiland is heel erg droog, terwijl het in het 

noorden meer regent  en daar dus ook de 

meeste mensen wonen. Verder vind je hier 

ook duizelingwekkende kloven en ravijnen, 

én het bezorgt fervente wandelaars één van 

de mooiste routes van heel West-Afrika. 

Santo Antão heeft in ieder geval het meeste 

groen in huis en krijgt de prijs voor de vrucht-

baarste van alle Kaapverdische eilanden. 

 

In het Kaapverdische Creools heet San-

to Antão ‘Sontonton’.

Het hele eiland 
barst van de vele 
restaurantjes met 

live muziek.
De vrolijke 

Kaapverdische 
deuntjes brengen 

je meteen in 
een heerlijke 

vakantiestemming. 
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03
Boa Vista - Espringueira  

Na drie relaxte dagen op São Vicente vliegen 

we terug naar Boa Vista waar we door onze 

chauffeur worden opgewacht en meteen 

naar onze nieuwe verblijfplaats, Springuera 

Eco Lodge, aan de Noordkust van het eiland 

worden gebracht. Adembenemend mooi zijn 

de Caraïbisch aandoende stranden en de 

kristalheldere zee die door de wind tot hoge 

witschuimende golven wordt opgezweept. 

Dit is een stukje Afrika dat we niet kennen en 

het is zo helemaal anders dan het vasteland. 

Meteen ademen we een instant tropische Ca-

raïbische sfeer in. 

Springuera Eco Lodge is een milieuvriendelijk 

hotel met 12 kamers dat wel aan het einde 

van de wereld lijkt te liggen. Het is er héél 

erg rustig, je kan er fantastisch lekker eten 

en het ontbijt is super. Rust met hoofdletter 

‘R’ voert hier de boventoon en de Italiaanse 

eigenaars hebben hun hart en ziel én de liefde 

voor details in deze knusse lodge gestopt. De 

omgeving is ideaal voor een fikse wandeling; 

onderweg ontdek je tal van verrassende uit-

zichten en vergezichten. Laat je verbazen en 

trek er op uit! Wil je toch wat meer ‘drukte’, 

dan is er ook vervoer voorzien voor uitstapjes 

naar Sal Rei. 

Kaapverdië is een land waar je naartoe gaat 

voor de magie van de immense rust en de 

gemoedelijke Afrikaanse vibe doorspekt met 

Creoolse invloeden. Het is een eilandengroep 

waar je je kan bezinnen, waar beleving cen-

traal staat en waar het leven gewoonweg 

eenvoudig is. Je komt er jezelf tegen, maar 

je kan er ook volop genieten van mekaar. En 

is dat nu niet waar een honeymoon helemaal 

om draait? 

Wij hebben genoten van onze reis, van de 

rust en van de woeste natuur. Heerlijk relaxt 

en met nieuwe herinneringen en een màssa 

foto’s op zak stappen we op dag 10 terug op 

het vliegtuig. No stress!

 

… 	 een vlucht naar Kaapverdië maar zes uur duurt? Wij vlogen met Arke Flye. Wil je dus niet te ver vliegen én toch zeker zijn van zon tijdens je vakantie, dan is dit jouw kans!

… 	 er vaak een stevige wind staat, zeker ’s avonds aan de zee? Pak voor alle zekerheid ook een trui in.

… 	 je de lokale bevolking vaak terugvindt op de plaatselijke marktjes of aan de kades van de vissersdorpjes? 

… 	 je voor cultuur, indrukwekkende gebouwen of historische monumen-ten in Kaapverdië aan het verkeerde adres bent? Die vind je hier na-melijk niet terug. 

… 	 de munteenheid in Kaapverdië de Kaapverdische Escudo (CVE) is?  1 Euro is zo’n 108 CVE. 

… 	 het in Kaapverdië 1 uurtje vroeger is tijdens de winter en 2 uurtjes vroeger tijdens de zomerperiode dan in België? 

… 	 Kaapverdië een beetje volgens de ‘Afrikaanse tijd’ leeft? Sommige winkels gaan bijvoorbeeld niet op tijd open. Een populaire uitspraak op Kaapverdië is: No stress! Doe jezelf dat dat ook niet aan en geniet gewoon 

Wist je dat?

-Redactie: Cindy Herbec-
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