Azié

Altijd welkom

Azié, een continent van extremen. Waar je je keer op keer blijft verbazen.
Dat vinden wij, en dat vinden ook de experts van Untamed Travelling en

Riksja Reizen.

Yanthe Fritz
Retall sales — Riksja

Sa
Reizen

Het is een groot
continent. Wat is jouw
favoriet? En wat is
favoriet bij jullie
klanten?

‘Jeetje, moet ik echt kiezen?
Laos heeft heel erg veel indruk
op mij gemaakt. Het klinkt als
een cliché maar iedereen is daar
vriendelijk en hulpvaardig. En dat
altijd met een glimlach op het
gezicht. Verder is het een erg
mooi land en het eten is er
heerlijk, ik heb echt van elk
moment genoten. Ook de klanten
kunnen niet kiezen welk Aziatisch
land de beste is. Vietnam,
Thailand en Indonesié zijn op dit
moment heel erg populair. Ook
de Klanten kunnen niet kiezen
welk Aziatisch land het beste is.
Vietnam, Thailand en Indonesié
zijn op dit moment heel erg
populair.’

Azié is laagdrempelig,
en een ‘makkelijk’ te
bezoeken continent.
Waar ligt dat aan?

‘De Aziaten zijn klantgericht van
aard en weten dat het toerisme
een belangrijke inkomstenbron is.
Daarnaast spreken veel Aziaten
redelijk Engels. Deze combinatie
geeft veel reizigers een welkom
en prettig gevoel.’

Welke bestemming is
goed voor beginnende
reizigers? En welke voor
de gevorderde?

‘Voor de beginnende reizigers
zou ik Vietnam, Indonesié (Balli,
Java, Gili's) of Thailand adviseren.
Doordat daar al veel reizigers zijn
geweest, hebben ze de
faciliteiten hier al op aangepast.
Ook spreken ze over het
algemeen redelijk Engels, en als
ze het zelf niet spreken is er altijd
iemand in de buurt die ze erbij
halen om te helpen met vertalen.
Maar het is natuurlijk veel leuker
om het eerst te proberen met

handen- en voetenwerk. Als
reizigers al wat meer ervaring
hebben dan zou ik eerder denken
aan Myanmar of India.’

Tryntsje Jaspers
Senior sales Asia —
Untamed Travelling

‘Azié is en Dlijft een favoriete
reisbestemming voor veel
vakantiegangers. Logisch want je
kunt er kennismaken met een
totaal andere cultuur maar ook
natuurbeleving en die elementen
ziin vaak prima te combineren
met strand of juist activiteiten als
meerdaagse trekkings en
begeleide fietstours.

Tel daar de gastvrijheid van de
bevolking bij op, het heerlijke
eten en ruime keus aan hotels en
resorts en je hebt de perfecte
vakantiebestemming. Trends die
wij zien is dat er steeds meer
naar natuurbeleving wordt
gevraagd zoals in India en
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Maleisié. Ook Vietnam als
vakantieland is sterk in opkomst,
trouwens een prima bestemming
voor een beginnende reiziger.
Favoriet van klanten en ook een
prima bestemming voor
beginnende reizigers is Sri Lanka,
een bestemming die het hele jaar
door te bezoeken is en ook
perfect te bereizen door gezinnen
met kinderen. Het biedt veel
diversiteit in landschappen maar
dan ook weer in combinatie met
cultuur en natuur.

Zelf was ik vorig jaar zeer onder
de indruk van Myanmar, maar
mijn all time favoriete
bestemming in Azi€ is en blijft
India. Wellicht niet geschikt voor
beginnende reizigers maar
absoluut een land dat garant
staat voor een onvergetelijke
reiservaring met een bijzondere
cultuur maar ook prachtige
natuurparken.’

Thailand, Indonesié, Tibet en
Mongolié worden dit jaar aan het
aanbod van Untamed Travelling
toegevoegd.




