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WINTER ESCAPES
WHERE THE WORLD CAN’T FIND YOU

Terwijl we nog aan het genieten
zijn van een lange hete zomer,
blik ik alvast vooruit naar de
ontsnappingsmogelijkheden
tijdens de donkere
wintermaanden. Met een koud
glas witte wijn in de hand
poppen de ideeén in rap tempo
op.

De ‘expeditie sneeuwluipaard’
die ik maakte - het volgen van
de mystieke mountain ghost in
de hoge toppen van de
Himalaya’s — kan ik iedereen
aanraden, evenals ijsvissen en
het spotten van ijsberenpups
met de inuit in de extremen van
Arctisch Canada. In Groenland
de nacht buiten doorbrengen of
onder een glazen dak, om niets
te hoeven missen van het
magische Noorderlicht. Of
combineer een citytrip Tokyo met
wintersporten in het flamboyante
skigebied Tomamu. In het ruige
Altaj gebergte van eagle hunters

leren hoe steenarenden worden
getraind tot jagers, feestvieren
op een Mongolisch winterfestival
en Khoomei zingen. Ook een
culinaire reis door Peru rondom
het Mistura festival, het grootste
foodfestival van Zuid-Amerika
kan ik aanbevelen. Ach, ik kan
blijven doorgaan. Tijd voor een
refill!

Neem contact met ons op voor
jouw unieke escape in de winter,
helemaal op maat. Where the
world can’t find you. . .

Jozef Verbruggen
Directeur Untamed Travelling

info@untamedtravelling.com
0487-540367
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