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besneeuwde bergen. We nemen 
de kabelbaan tot 3500 meter 
hoogte en zijn onder de indruk 
van het uitzicht. Er wordt geskied 
en het is hier een sport om met 
een grote rubberband van de 
hellingen af te suizen. Bushulp Ali 
regelt dat de groep dit ook kan 
proberen. De volgende dag reizen 
we verder naar Persepolis, een 
archeologische site, waar de 
overblijfselen van het oude 
Perzische Rijk  mooi bewaard zijn 
gebleven. Een indrukwekkend 
geheel en met de uitleg van 
Afshin zie je de bedrijvigheid van 
een ver verleden levendig voor je.

Desolaat landschap 
Na dit bezoek wacht ons een 
lange rit van 5 uur naar Varzane, 
een stadje in de woestijn. Hier 
komen we terecht in het ‘echte’ 
Iran, buiten de schijnwerpers. We 
eten op traditionele wijze, op een 
met tapijten bedekte vloer, er 
wordt thee geschonken en 
muziek gemaakt. De maaltijden 
worden  overigens steeds 
vergezeld van frisdrankjes, want 
alcohol is in Iran officieel 

verboden. Nabij Varzane ligt de 
grote zoutvlakte. Een desolaat en 
bizar landschap. Het doet ons 
denken aan een groot bevroren 
meer. In de verte rijden de 
vrachtwagens met zout af en 
aan. Grenzend aan de zoutvlakte 
ligt de zandwoestijn met  
zandduinen tot wel 65 meter 
hoogte. Een vreemde 
gewaarwording zo middenin het 
landschap! Een schoolklasje is er 
op excursie, de kinderen vinden 
ons Westerlingen een attractie en 
er worden veel selfies gemaakt. 

Vervolgens rijden we noordwaarts 
voor onze laatste standplaats 
Isfahan, de stad van de Perzische 
tapijten. Een betoverende stad 
waar wordt geflaneerd langs de 
Zandiye Rivier met haar 
indrukwekkende boogbruggen, 
waar een levendige bazaar te 
vinden is en niet te vergeten: het 
majestueuze Imam Square. Een 
enorm plein waaraan prachtige 
moskeeën en paleizen liggen. 
Uiteraard brengen wij een bezoek 
aan de mooiste gebouwen en 
bruggen en dwalen we op eigen 

gelegenheid door de enorme 
bazaar waar veel leuke  souvenirs 
te koop zijn. Ook hier een 
bijzonder prettige sfeer. In de 
avond gaan we op eigen 
gelegenheid eten, wat hier heel 
goed mogelijk blijkt te zijn. 
Na een bezoek aan de Armeense 
wijk van Isfahan is het tijd om 
terug te reizen naar ons 
beginpunt Teheran. Dit doen we 
met de  lange afstandsbus. 
Tijdens de vijf uur durende rit is 
er veel stof tot nadenken: wat 
een bijzondere reis was het. Een 

land met een geheel eigen 
karakter, het ademt de sfeer van 
het verleden, maar is toch ook 
modern. Een open en gastvrije 
bevolking, nooit ben ik zo vaak 
spontaan begroet of 
aangesproken. Tot de verbeelding 
sprekende namen als Shiraz en 
Isfahan,  ze kwamen tot leven 
tijdens deze week. De kleurrijke 
mozaïeken, de Oosterse sfeer, 
het lekkere eten… Eén ding is 
zeker, Iran is bijzonder en zeker 
waard om te bezoeken.’

AVONTUURLIJKE REIZEN

We reizen vaker en verder, 
en onze verwachtingen 
worden hoger en hoger. 
We zijn op zoek naar het 
onbekende, naar 
avontuur… Maar zoveel 
mensen zoveel smaken, 
dus naar wat voor 
avontuur?

Wat te denken van een 
workshop zwaardvechten als 
onderdeel van een reis door 
Japan, een eeuwenoude 
krijgskunst die alleen de 
samoerai beheersen. Of een 
expeditie in de gure maar 
schitterende Ladakhregio, op 
grote hoogte op zoek naar 
het zeldzame 
sneeuwluipaard. Die-hards 
gaan tijdens hun reis over 
Antarctica voor de polar 
plunge, een duik in het ijs- 
en ijskoude water van de 
Zuidpoolzee, speuren vanaf 
een ijsschots in het Hoge 
Arctische noorden het water 
af naar de eenhoorn aka 

Narwal, een van de grootste 
mythes van onze aardbol, of 
verkennen Alaska per 
huurauto, een selfdrive die 
zijn weerga niet kent! 
Diegenen die minder dol zijn 
op kou gaan zwemmen met 
walvishaaien bij Mexico of 
hiken in de beeldschone 
natuur van het zeer 
exclusieve St. Helena. Voor 
een cultureel avontuur ga je 
naar Ethiopië en maak je 
kennis met de stammen in 
de Omo Vallei. En voor een…  
Ach, ik kan blijven doorgaan, 
de avontuurlijke 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
Maar waar je ook voor kiest, 

beleef het weg van de 
massa. Where the world 
can’t find you…
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Neem voor meer inspiratie 
contact met ons op en 
profiteer mee van onze 
kennis en ervaring, en bepaal 
je eigen marge. 
0487-540367
info@untamedtravelling.com

WHERE THE WORLD CAN’T FIND YOU

Varzane.


