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VERRE REIZEN

Was het vroeger nog een droom
om naar de andere kant van de
wereld te reizen, is het nu de
normaalste zaak van de wereld om
een ticket naar Verweggistan te
boeken. Vluchter zijn goedkoper
geworden en verre bestemmingen
bereikbaarder. We reizen verder,
vaker en korter.
Bezienswaardigheden en
hoogtepunten worden selectief
gekozen om verre landen op ons
eigen tempo te ontdekken.

Authentiek ervaren

Dat we nu massaal het vliegtuig
pakken, maakt het wél lastiger om
een bestemming op authentieke
wijze “Untamed” te ervaren. Een
reisspecialist is daarom nu meer
dan ooit van meerwaarde, om een
programma samen te stellen met
unieke ervaringen, met de lokale
bewoners en op plekken waar niet
iedereen komt. Ervaringen als een
lunch samen bereiden met een
lokale mama in een township, op
de thee bij familie van de gids waar
je mee rondreist, een wandeling
over een stadsmuur met ontbijtje
bij zonsopkomst of samen met een
top-chef ingrediénten op de markt
inkopen...

Untamed Travelling merkt dat de
vraag naar verre bestemmingen
groeit en breidt uit. Inmiddels
bieden wij naast Afrika Latijns-
Amerika, Noord-Amerika,
Antarctica en Azié aan. Van de
gebaande paden, Where the world
can't find you. ..

info@untamedtravelling.com
0487 54 03 67

( Untamed Tavelling )



