INTERVIEW

Fascinerend en
mystiek Myanmar

Tryntsje (reisspecialist Untamed Travelling) reisde vorige maand voor twee weken af naar Myanmar om deze bestemming te inspecteren

zodat het als een echt Untamed product aan klanten kan worden geboden. Met ongeveer 53 miljoen inwoners doet Myanmar relaxed

aan en is een ideale vakantiebestemming voor mensen die op hun eigen tempo veel willen zien en onderdompelen in een mystieke cul-

tuur. Myanmar is een van de nieuwe bestemmingen die Untamed Travelling aanbied naast diverse andere Azié-bestemmingen.

Boeddhisme is de hoofdreligie en dat merk je
niet alleen door de aanwezigheid van de vele
pagodes en stoepa’s, de een nog ouder en
mooier dan de ander en gelegen op schitterende
locaties, maar ook in de vriendelijkheid van de
bevolking. Tryntsje: “Mandalay voelt niet als

een grote stad. Het verkeer is er rustig, geen
opvallend toeterende verkeersmassa, zoals

je in andere Aziatische landen vaak ziet. In
Mandalay bezocht ik de tempel op de Mandalay
Hill. Eenmaal boven is het uitzicht over de stad
en de Irrawady rivier indrukwekkend. Ook de
tempel zelf mag er zijn.” Andere aan te raden
bezienswaardigheden vanuit Mandalay zijn

de historische hoofdsteden Ava, Sagaing en
Amarapura.

Treinreis

Vanuit Mandalay reisde Tryntsje naar Pyin Oo
Lwin, dit is de basis voor de treinreis over het
Gokhteik viaduct dat over een 300 meter diepe
kloof loopt. “De landschappen die ik voorbij zag
trekken, zijn zeer fraai met groene heuvels, kleine
dorpjes en schattige treinstations tot opeens

het viaduct opduikt met het indrukwekkende
uitzicht.” De reis loopt verder naar Monywa, een
eigenlijk niet veel zeggende stad, maar van verre
zie je al het grote Boeddhabeeld staan dat bij

de stad is gebouwd, maar liefst 135 meter hoog
en je kunt het zelfs van binnen bezoeken. “Dit

is het levenswerk van een inmiddels overleden
monnik, maar de werkzaamheden worden

door zijn ordeleden voortgezet. En als het al

niet gek genoeg kan, is er ook nog een enorm
Boeddhabeeld in een liggende houding en wordt

er nog gebouwd aan een even zo groot zittend
beeld.” Less is more? In Myanmar is daar zeker
wat Boeddhabeelden betreft geen sprake van.
In de Thanboddhay Pagode staan maar liefst
500.000 Boeddhabeelden in allerlei vormen

en maten. Ze verwachten binnenkort over de
600.000 te gaan, want iedereen kan een beeldje
schenken aan de pagode.

Ontelbare tempels en pagodes

Tryntsje arriveerde per boot in Bagan. “Tien
dagen voor mijn aankomst werd dit gebied
getroffen door een aardbeving. De gids vertelde
mij er gelijk over. Hij heeft ook de nog zwaardere
aardbeving van 1975 meegemaakt, maar de
recente aardbeving was van een andere orde.
Van de ongeveer 2.000 tempels en pagodes zijn
er zo'n 300 beschadigd in meerdere en mindere
mate. Ik word zeer getroffen door de inzet van
vele vrijwilligers, afkomstig uit het hele land. Zij
steken hun handen uit de mouwen om te zorgen
dat de losse stenen worden verwijderd en de
kapotte delen van de tempel vervolgens kunnen
worden afgedekt om later te worden hersteld.
Gelukkig zijn er nog genoeg mooie tempels en
pagodes die een bezoek waard zijn, zoals de
Ananda tempel en de Schwezigon pagode. Ik
geniet ook van de fraaie vergezichten en krijg
alsmaar meer respect voor de vrijwilligers.”

Van een hele andere orde is het bezoek aan
Lake Inle, een waterrijk gebied waar de lokale
bevolking in paalwoningen woont. Op weg naar
Inle verkent Tryntsje de Pindaya grotten waarin
honderden gedoneerde Boeddhabeelden staan.
De naam van de gulle gever staat bij elk beeld

vermeld. Er is nog genoeg plaats voor nieuwe
beelden dus de grotten veranderen continu.

Pelgrimsoord Golden Rock

Een volgend avontuur is Golden Rock, een
bekend pelgrimsoord voor boeddhisten. De
rots is alleen te voet te bereiken over een lang
wandelpad of per open truck waarbij je achterin
zit op een houten plank en 45 minuten heen en
weer wordt geschud tot je bovenaan arriveert.
“Het is de tocht waard en de zon helpt mee om
er een onvergetelijke reiservaring van te maken.
Het lijkt alsof de rots elk moment gaat vallen,
maar dat is optisch bedrog. Alleen mannen
mogen dichtbij de rots komen en drukken er
goudblaadjes op.”

De kroon op de reis

“Mijn laatste bestemming van deze reis

is Yangon, de grootste stad van Myanmar.

De laatste tempel die ik hier bezoek is tevens
de mooiste van de hele reis: de Schwedagon
Pagode. Heel indrukwekkend met veel families
met kinderen, monniken en nonnen. Ook

breng ik in Yangon tijd door op de straatmarkt
in Chinatown. Dit is de authentieke vorm van
streetfood, heerlijk die geuren en kleuren.
Myanmar is een land dat een onvergetelijke
indruk op je maakt: de cultuur, de enorm
vriendelijke bevolking en een mystiek landschap.
Ik Kijk er naar uit om prachtige reizen voor onze
klanten samen te stellen om deze bestemming
ten volle te beleven”




