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Japan: Van sushi tot

Sumo

Van Kyoto naar Hakone en eindigend in Tokio. Van de vele tempels

naar het Cup Noodle museum in Yokohama via het bijwonen van een

traditionele theeceremonie naar de vulkaan Fuji om te eindigen in een

wereldstad die Tokio heet. Maar wat is een mooie rondreis door het

land van de rijzende zon?

Anthony Leyfeldt (Accountmanager bij China

Airlines) ging naar het land van de rijzende
zon vanwege zijn interesse in de Japanse
luchtvaart, haar tempels, prachtige tuinen,
mooie architectuur en adembenemende
natuur. "Japan is een compleet andere wereld,
georganiseerd, schoon, gastvrij en gedisci-
plineerd et cetera. Mijn belangrijkste tip is:
neem ruim de tijd om tempels, musea, tuinen
en dergelijke te bezoeken. Zorg dat je vroeg
aanwezig bent, want dan heerst er nog rede-
lijke sereniteit. En maak een goede selectie en
zorg voor alternatieven." Een andere tip van
Anthony: "Bezoek eens een Japans warenhuis,
bijvoorbeeld als het regent. Je kijkt je ogen
uit, het is er zo anders dan bij ons. lets anders,
maar zeker geen onbelangrijke tip: Ga je naar
het Kagoshima-gebied? Check altijd de weers-
voorspellingen, het weer kan er namelijk zo
omslaan." Een andere aanrader van Anthony:
bezoek Ibusuki. Hier kan je in vulkanisch zand
een therapiesessie volgen, maar ook het aqua-
rium van Kagoshima is een must."

FOX, verre reizen van ANWB

"Japan is misschien wel een van de meest
mysterieuze landen van Azié. "Wij nemen
onze reizigers graag mee naar de mooiste
plekken. Onze 16-daagse groepsrondreis
wordt begeleid door een zeer deskundige
Nederlandssprekende reisleider en we
reizen comfortabel per airconditioned bus
én Shinkansen trein. We bezoeken onder
andere Kyoto. In deze idyllische stad lig-
gen vele tempels en in de wijk Gion veel

authentieke barretjes en restaurantjes. Hier
zijn regelmatig geisha’s te zien. Hoofdstad
Tokyo is de meest bekende stad van het
land. Ondanks de drukte in de stad, is het
toch een van de veiligste steden wereld-
wijd en bij mooi weer hebben we een
prachtig uitzicht op Mount Fuji. Een indruk-
wekkend stukje geschiedenis vinden we in
Hiroshima. Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog vond hier (en in Nagasaki)
een atoomexplosie plaats. In de stad is
een indrukwekkend museum die het ver-
haal hierover vertelt, waar we uiteraard
een bezoek aan brengen. En wanneer je
klanten in het voorjaar het land bezoeken,
zijn ze wellicht getuige van de Sakura, de
beroemde Japanse kersenbloesem! Kiest
jouw klant liever voor een privé rondreis,
dan bieden we een twee- of drieweekse
reis aan, waarbij zij met de Japan Rail Pass
per trein het land ontdekken. Om Japan
te boeken, kies je dus voor FOX, want bij
FOX vind je reizen die verder gaan", aldus
de reisorganisatie.
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Carla Koetsier

"Overdonderd"

Carla Koetsier (Untamed Travelling) kwam in
juni van dit jaar terug na een rondreis door
Japan: "Het land heeft mij overdonderd en
geraakt met al haar facetten; moderne tech-
niek versus eeuwenoude tradities. Tokyo, de
stad waar de reis drie weken eerder begon
en waar ik toen even 24 uur aan heb mogen
proeven, liet zich toen opnieuw ontdekken.
We bezochten de Meiji Shrine met de prach-
tige tuin. ledereen schreef zijn wensen op,
gooide een muntje en luidde de bel, in de
hoop dat alle wensen en dromen uitkomen.
We liepen over de Takeshita dori, the place
to be voor de jonge trendy Japanner; struin-
den over de Champs Elysee van Tokyo, de
Omatesando Dori; doken de zijstraatjes in met
leuke kleine boetiekjes en kwamen uiteindelijk
uit bij het beroemde kruispunt de Shibuya
Crossing. Een aanrader is om hier een taxi te
nemen naar de wijk Ebisu, hier maak je ken-
nis met het leven van een japanner." Dit was
overigens niet de eerste keer dat Carla in
Japan is. Met een groep reisagenten heeft ze
per Shinkansen trein de Golden Route afge-
legd, heeft ze Hakone gezien met onder meer
een prachtig openluchtmuseum, en heeft
Hiroshima een onuitwisbare indruk achterge-
laten na het bezoek aan het Peace Park. "Met
name het verhaal van Sadako Sasiki, die werd
blootgesteld aan de straling van de atoom-
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bom, kreeg op twaalfjarige leeftijd leukemie.
Tijdens haar ziekte vouwde ze kraanvogels,
want duizend kraanvogels zouden een wens
in vervulling doen gaan. Helaas haalde ze de
1.000 niet en maakten klasgenootjes haar
missie af. Tot op de dag van vandaag vouwen
schoolkinderen en toeristen een kraanvogel,
die ze symbolisch laten vliegen, als teken van
vrijheid en een nieuw begin." Carla reisde ver-
der naar Kyoto, de stad die zich goed per fiets
laat ontdekken. "Per riksja reden we door het
Bamboo Forest en later per trein naar een van
de drie mooiste kastelen van Japan, Himeji
Castle, een van de oudste overgebleven ori-
ginele gebouwen uit de Sengoku periode.

De dag werd afgesloten in Osaka met een
glas Sochu genietend van de Japanse pan-
nenkoek, de ‘Okonomiyaka’, in een kleine
|zakaya in de uitgaanswijk Dotonbori." Via een
binnenlandse vlucht bereikt Carla Sapporo,
de hoofdstad van Hokkaido. Dit noordelijkste
eiland van Japan laat zich het makkelijkst per
huurauto ontdekken. "De rust en de overwel-
digende natuur viel meteen op. Als een van
de weinige westerse toeristen maakten we
kennis met de Ainu, de oorspronkelijke bewo-
ners van dit eiland dat pas sinds 1882 deel
uitmaakt van Japan en de prachtige overwel-
digende natuur. Bezoek hier het Daisetzuzan
National Park met de vele nog actieve vulka-
nen met eeuwige sneeuw, prachtige bossen
en meren, waar je onderweg door een klein
Boeddhabeeld naar een bijzondere tempel
bij een waterval wordt geleid. Hoogtepunt
van onze reis door Hokkaido was toch wel het
bezoek aan het Shiretoko National Park. In de
winter bekend om het kruiende ijs en leefge-
bied van de Stellar Eagle, in juni en juli voor
een korte periode bezocht door de orka’s ('kil-
lerwhale')."

Het feest van de kersenbloesem

Met Kras naar Japan, land van geisha's,
tempels, theeceremonies, gadgets en...
kersenbloesem! De 15-daagse rondreis
'Het mystieke Japan' heeft in 2019 voor
het eerst vertrek in maart, wanneer in dit
deel van het land de bloesem in al haar
pracht bloeit. Een echte trekpleister en voor
de Japanners elk jaar reden tot ‘Cherry
Blossom’ feesten. Maar ook buiten de bloe-
semperiode is er genoeg te beleven; met
300 kilometer per uur treinen aan boord
van de Shinkansen, de heilige vulkaan
Mount Fuji fotograferen, wandelen door
serene stadsparken, wereldstad Tokyo
induiken, stilstaan bij de monumenten in
indrukwekkend Hiroshima en nog veel
meer. Op naar het Land van de rijzende
zon. De rondreizen voor het voorjaar van
2019 (Kras heeft ook een 19-daagse rond-
reis ‘Geisha’s en Rijzende Zon’) worden in
september boekbaar. "Houd de website
www.kras.nl in de gaten. Liever al eerder
naar Japan? Dat kan nog tot en met okto-
ber", laat de reisorganisatie weten.

"Veel beter"

Corine Ravestein (geen onbekende in de
reiswereld) reisde in de bloesemperiode door
Japan. Van zuid naar noord of eigenlijk van
Fukuoka naar Nagasaki en via Beppu naar
Miyajima en Hiroshima, Kyoto, Matsumoto,
Mount Fuji en Tokyo om uiteindelijk uit te
komen in Nikko. "Was het wat ik ervan had
verwacht? Nee, het was nog veel beter! Na
mijn prachtige rondreis in april van dit jaar
werd mij deze vraag veelvuldig gesteld. Als
kind kon ik de eilanden al opdreunen. Tijdens

Miyajima
Hff'osh,‘m a

mijn meer dan 30-jarige loopbaan in de
reiswereld heb ik zoveel mooie reizen naar
Japan mogen verzorgen, zowel op maat als
rondreizen, dat ik nu net zoveel voorpret had
als de reizigers. Want 'ooit' zou ik ook gaan...
Tokyo, deze metropool is ongeveer net zo
groot als de provincie Utrecht met haar bijzon-
dere wijken, zoals Akihabara Electric Town, de
gamewijk, Shibuya met haar drukste kruispunt
ter wereld en het standbeeld van Hachiko. lk
heb flink gewinkeld in Kappabashi en mijn
ogen uitgekeken in 'de keukenstraat' met dé
echte Japanse messen en bij Maizuru bekend
van plastic namaakvoedsel. In Japan is het
maken van nep-eten een bijna honderd jaar
oude traditie vol trots vakmanschap." Corine
vertelt enthousiast verder: "Japan is geschikt
voor eigenlijk iedereen die houdt van natuur,
cultuur, eeuwenoude tradities en heerlijk
eten. De culinaire lekkerbek kan hier losgaan.
Tokyo heeft meer Michelinsterrren-restaurants
dan Parijs en New York bij elkaar. De Japanse
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discipline werkt dus door tot in de keuken.
Tijdens mijn reis ontdekte ik het geheim voor
een lang en gezond leven. Op het Japanse
eiland Okinawa wonen de meeste honderd-
jarigen ter wereld. Ze zijn ook nog eens
superfit. Dit zou komen door hun traditionele
voedingspatroon met weinig calorieén en vol
met goede voedingsstoffen. Bijzonder om
daar een kijkje te hebben mogen nemen. De
heerlijkste sushi ooit heb ik op de eeuwenou-
de Tsukiji gegeten. Dit is de grootste vismarkt
ter wereld. Na de tonijnveiling in de ochtend
wordt er hier hard gewerkt om de vis in de
restaurants te krijgen".

Yaxa Reizen

"Een rondreis in Japan staat garant voor
verrassende belevenissen. Ervaar een tradi-
tionele theeceremonie in een van de prach-
tige Japanse tuinen, smul van de lokale
gerechten en bezoek bijzondere tempels
en schrijnen. De traditionele kant van Japan
ontdek je in Koyasan, verblijf hier in een
Boeddhistisch klooster om de Japanse
levenswijze van dichtbij mee te maken. Reis
met Yaxa reizen mee naar Japan!"

Hoogtepunt

Een van Corine's hoogtepunten was Miyako
Odori, Kyoto, de Parel van Japan ofwel de
hoofdstad van de dans. "Dit is slechts een
keer per jaar te zien, alleen in de maand april
tijdens de Sakura, treden de Geisha's (in
Kyoto worden ze Geiko's genoemd) en de
Meiko's op in het theater met een bloesem-
dans. Dit is een aanrader. Het is geweldig,
zeer indrukwekkend. Ook leuk is het bijwonen
van een Sumo-training. De volgende spelre-
gels kreeg ik mee: toon respect, toon geen
voetzolen, niet praten en niet eten. Wat een
eer om erbij te zijn! Wat ik meeneem in mijn
hart is de liefde voor Japan. Wat zijn ze hier
attent, vriendelijk, punctueel, beschaafd: echt
klasse. Ikigai: een doel in je leven hebben, wel
ik heb hem."

Rare jongens

Theo Leerintveld (reisorganisatie Grensloos
Genieten): "Wie al veel van de wereld gezien
heeft - zoals de meesten in ons vakgebied

- maar nog steeds geen voet op Japanse
bodem heeft gezet, is nog lang niet klaar
met reizen. Voor mijn werk als reisleider en
-journalist heb ik de afgelopen drie decennia
168 landen mogen bezoeken/beschrijven,

maar Japan blijft voor altijd mijn favoriet. Het
‘aparte gevoel’ dat Japan oproept, begint al
bij aankomst op een van de internationale
luchthavens. En of je nou landt in Sapporo,
Tokyo, Osaka of Fukuoka: direct voel je je in
een andere wereld. Uiteraard merk je al direct
dat alles hier meer dan proper is. En wie nog
even een snelle plas dient te doen, krijgt een
cultuurshock bij de geavanceerde toiletten.
Een toilet die je welkom heet, de wc-bril netjes
voor je opent en desnoods een nieuwe laag
toiletpapier over je verwarmde zitting trekt. Dit
is Japan anno 2018. Waarom moeilijk doen als
de techniek het meer comfortabel kan maken
voor je. Ongeacht van welke luchthaven je

het ‘Land van de Rijzende Zon’ gaat verken-
nen, altijd zijn er legio mogelijkheden om

snel en betrouwbaar af te reizen naar de stad
van je keuze. Met reisorganisatie ‘Grensloos
Genieten’ starten we onze 23-daagse rond-
reis in Osaka (want snelle directe verbindin-
gen met Amsterdam), waarna we via drie

van de vier grote eilanden (Honshu, Kyushu

en Shikoku) weer terugkeren in Osaka."
Reisleider Theo Leerintveld neemt je in deze
periode mee langs de meest fascinerende ste-
den, historische tempels en bijzondere musea
van Japan. "Uiteraard krijgt ook de rijke vari-
atie aan Japans eten -dat veel meer te bieden
heeft dan alleen sushi, ramen, sashimi- meer
dan voldoende aandacht tijdens deze ener-
gieke rondreis. Omdat we louter en alleen per
(supersnelle Shinkansen) trein reizen, maak je
tevens makkelijk contact met de lokale bevol-
king. En ondanks dat het 130 miljoen zielen
tellende land voor het overgrote merendeel
uit bergen bestaat, neemt deze ervaren reislei-
der je mee op (relatief makkelijke) wandelin-
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gen en fietstochten door de meest prachtige
gebieden van dit uitgestrekte land. Denk
overigens niet dat je na drie weken een beter
beeld van Japan en de Japanners hebt gekre-
gen. Het heeft ons ruim twintig jaar geduurd
om ‘de Japanner’ (voor zover die al bestaat)
een beetje te begrijpen. Wat wij je wel kunnen
garanderen is dat je na deze rondreis zoveel
liefde en interesse voor dit land hebt gekre-
gen, dat je ooit weer eens terug gaat."

Tenzing Travel

Japan is het land van de verrassin-

gen, tegenstellingen en superlatieven.
Hypermoderne steden en treinen worden
afgewisseld door schilderachtige dorpjes,
prachtige tempels, harmonieuze tuinen,
kersenbloesem, Manga én Sushi! "De
16-daagse rondreis ‘In Touch with Japan’
neemt jouw klanten mee naar authentiek
Japan. Jouw klanten reizen grotendeels
zelfstandig door Japan waarbij er veel inter-
actie is met de lokale bevolking. Inmiddels
hebben tien Tenzing Travel-medewerkers
Japan bezocht en is er veel kennis aanwe-
zig van dit indrukwekkende land. Laat je
inspireren door onze verhalen."

Regen

Op het moment van schrijven heerst
ongekend hevige regenval en over-
stromingen in Japan. Vooral de regio
rond miljoenenstad Hiroshima lijkt hard
getroffen te zijn door het extreme weer.
Duizenden mensen zijn geévacueerd.
Houd het reisadvies in de gaten, voordat
je jouw klanten hiernaar toe vertrekken.




