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Op ontdekkingstocht
door het onontdekte

Panama

Het land biedt elke bezoeker een unieke combinatie van natuur, stad,

strand en inheemse cultuur. We hebben het over het nog relatief

onontdekte Panama. Untamed Travelling vertrok afgelopen maand

met een groep reisprofessionals op ontdekkingsreis dwars over het

tropische land.

Bij Panama denken we aan het beroemde
kanaal dat de Atlantische en Stille Oceaan ver-
bindt en één van de belangrijkste waterwegen
is ter wereld. Dit smalle land op de grens tus-
sen twee continenten is een absoluut natuur-
paradijs dat nog nauwelijks ontdekt is. Aan de
Caribische kust ligt de Bocas de Toro archipel
met exotische eilandjes en heerlijke stranden.
Op de San Blas eilanden houden de inheemse
Kuna hun tradities en levenswijze in stand.

De ruggengraat van het land wordt gevormd
door met nevelwoud overgroeide bergketens
waar zich enkele van de beste hotspots ter
wereld voor vogelaars bevinden en waar een
rijke fauna te ontdekken is. Op de grens met
het Zuid-Amerikaanse continent vind je een
ongerepte jungle, de befaamde Darién en
haar authentieke woudbewoners, de Embera.
Vanaf de groene Parel eilanden in de Stille
Oceaan kan je het kleurrijke onderwaterleven
ontdekken. Het bruisende Panama City heeft
een prachtig historisch centrum en een hyper-
moderne skyline. Vlakbij liggen enkele van

de mooiste nationale parken waar het heerlijk
wandelen is. Tussen de woudreuzen zie je de
enorme zeeschepen langzaam op het kanaal
voorbijglijden, een fantastisch beeld! Het mag
duidelijk zijn waarom Untamed Travelling

Panama koos als studiereis-bestemming.

Perfecte combinatie

Karen van Goor (Reisspecialist Latijns-Amerika)
begeleidde vanuit Untamed Travelling de reis.
“We hebben voor de famtrip een combinatie
aangeboden van Panama Stad - het oude
koloniale Casco Viejo met haar ruwe randje
en daarnaast de ultramoderne skyline. Het is
een bijzondere stad die omringd wordt door
natuur, te midden van het tropisch woud
loopt het Panama kanaal. Daarnaast heb-

ben we voor onze tour gekozen om zowel de
Caribische kant als de Pacific aan te doen. Dit
zijn beide strand- en natuurbestemmingen,
maar met een geheel andere sfeer en lokale
cultuur. Ook een bezoek aan de koffiestreek
rondom Boquete stond op het programma.
Hier kan je hiken, canopy en raften in het
prachtige nevelwoud.”

Pareltjes

Panama is zeer veelzijdig en geschikt voor de
reiziger die stad en strand wil combineren,
maar ook voor natuurliefhebbers en sportie-
velingen. Karen: “Selfdrive is zeker een goede
optie voor als je het land in eigen tempo wil
ontdekken. Voor een unieke cultuurervaring

T

is een bezoek aan de San Blas eilanden een
aanrader, dit is het grondgebied van de Kuna
Yula Indianen. Het zijn echt pareltjes om te
bezoeken. Er zijn tussen de 350 en 400 kleine
eilandjes die tot de San Blas eilanden worden
gerekend, waarvan er 50 bewoond zijn door
de autochtone Kuna Yala indianen. De Kuna
indianen zelf zeggen dat er voor elke dag

van het jaar een eiland is op San Blas. Het
gebied kan gezien worden als een autonome
provincie waar de Panamese overheid zich

zo min mogelijk mee bemoeit. Hierdoor is er
weinig negatieve invloed op de interessante
cultuur van de Kuna's. Ze hebben hun eigen
taal, gebruiken en cultuur. De kleding van de
vrouwen is schitterend, evenals de muziek en
dans. Dit is een geweldige bestemming om
heerlijk te relaxen en te genieten van zon, zee
en strand in combinatie met cultuur.

Strand

Karen: "Houd je van strand? In Panama vind
je strand in overvloed, zoals op de Pearl eilan-
den of op het meer toeristische Bocas del
Toro. Op de Pearl eilanden vind je verschillen-
de prachtige hagelwitte, zwarte en goudgele
stranden die mooi afsteken tegen de kalme
blauwe en turquoise wateren. De eilanden zijn
met tropische bossen begroeid. Dit levert een
geweldig plaatje op. Bocas del Toro is een
eilandengroep aan de Caraibische kust. Hier
vind je kristalhelder water met schitterende
koraalriffen, dolfijnen, palmbomen, mangro-
ven en een vriendelijke bevolking. Hoewel
Bocas del Toro de door toeristen meest
bezochte plaats van Panama is, heeft het toch
nog zijn authentieke sfeer kunnen behouden.
Maar ook op het privé-eiland Palenque in de
Pacific bij het Nationaal Park Chiriqui is met
haar walvissen, dolfijnen en de meest idyl-
lische stranden een aanrader. Ook op de
unieke ‘Untamed’ accommodatie als het Afro-
Amerikaanse El Otro Lado in de Caribbean
vind je prachtige stranden, op anderhalf uur
rijden van de stad. Ik vind dit er echt uitsprin-
gen. Het is een mengeling van lokale cultuur
en kunst, prachtige natuur van mangroven,
regenwoud, strand en design.”

Tips

“Panama biedt een unieke combinatie van
natuur, cultuur en strand en kan ook als korte
reis van bijvoorbeeld tien dagen worden ver-
kocht, zeker ook omdat KLM rechtstreekse
vluchten heeft” Als tip geeft Karen je mee
om zeker naar Panama Stad te gaan, maar
probeer de Casco Viejo in het weekend te ver-
mijden, omdat het nogal luidruchtig is. “Alle
Panamezen gaan hier op vrijdag en zaterdag
uit.” Willen klanten niet in de stad verblijven?
Ook hiervoor heeft Karen een tip. "Op korte
afstand kunnen ze ook in Gamboa verblijven
in het regenwoud aan het Kanaal.”



Wat vinden de deelnemers?

Maarten van den Berg (VakantieXperts
Zetten): "Mijn verwachtingen zijn meer dan
uitgekomen. Ik heb Panama ervaren als een
zeer veelzijdige bestemming. Ik heb zelf in
april een rondreis door Costa Rica gemaakt
en ik vind beide landen vergelijkbaar. Maar
Panama heeft Panama City, een heerlijke brui-
sende stad met een kosmopolitisch gedeelte,
maar de grootste verrassing vond ik de oude
wijk casco viejo. Hier vind je prachtige oude
gebouwen, mooie boutique hotels, goede
restaurants, trendy clubs, prachtige winkel-
tjes en oergezellige barretjes. In het noor-
den liggen de prachtige kustgebieden van
Boca Chica en Bocos del Toro, oneindig veel
eilandjes met volop mooie stranden, duik- en
snorkelmogelijkheden. Met accommodaties
in alle prijsklasses, van basic tot super de luxe
watervillas, gelegen op unieke plekjes. De
omgeving van Boquete is met name geschikt
voor actievelingen, hier kun je prachtige wan-
delingen maken, ziplinen, raften, birdwatching
etcetera.”

‘Groen en weelderig’

Claudia Wolswijk (YourTravel): “Ik verwachtte
een groen en weelderig land. Dat klopte
helemaal, want wat is het er prachtig. Voor
mijn gevoel heb ik negen dagen in een grote
tuin vol dieren gewandeld. Wat me heeft
verrast? Het enorme gevoel van veiligheid.
Voorafgaand vond ik Panama als bestemming
toch wel een tikje spannend, maar dat was
achteraf nergens voor nodig. De mensen zijn
ontzettend vriendelijk, dat heeft ongetwijfeld
geholpen. Ook de kwaliteit van accommoda-
ties heeft me blij verrast, zelfs de verwende
reiziger wordt hier blij van. El Otro Lado vind
ik erg speciaal. Wakker worden door de brul-
apen zal me zeker bijgebleven.”

‘Een lach op mijn gezicht’

Lonneke Verbeeth (Reisbureau Buitenlandse
Zaken): “Panama is zo ontzettend gaaf en
mooi, ik loop nog met een glimlach op mijn
gezicht als ik er aan terugdenk. Ik heb me
voor de reis natuurlijk wel ingelezen over de
bestemming. Zo wist ik dat het een groen land
is met veel flora en fauna. Mijn verwachtingen
zijn meer dan uitgekomen en Panama heeft

mij desondanks compleet verrast. De goede

infrastructuur, de reisafstanden (deze zijn echt
goed te doen) ook de ‘lokale keuken’ in het
segment van Untamed is ontzettend goed!
Een echte aanrader is El Orto Lado, dit is

zo'n uniek concept! Om de accommodatie te
bereiken, waan je jezelf in een andere wereld,
je steekt de baai over en komt aan in werkelijk
een paradijs. De accommodaties zijn groot
en vrolijk ingericht met kunst van de lokale
bevolking, wat overigens ook te koop is. De
activiteiten die er georganiseerd worden in
combinatie met de sfeer is uniek! Het land is
een mooie afwisseling van cultuur, natuur en
relaxen. Er zijn mooie accommodaties te vin-
den voor het hogere segment en Panama City
heeft de mooie combinatie tussen het oude
gedeelte met de mooie pleinen en boutique
hotels en het nieuwe moderne gedeelte met
de wolkenkrabbers en grote winkelcentra ook
een prima plek om je reis te beginnen of te
eindigen.”

‘Prachtig groen gebied’

Yvonne Cordier de Croust (YourTravel-agent
Blaricum): “Panama heeft mijn verwachtin-
gen overtroffen. Het is een zeer divers land
waar veel reizigers zich thuis zullen voelen.
Jungle, nevelwoud, veel water (Caribische

en Pacifische kust) met prachtige eilandjes,
mooie natuur qua flora en fauna, dolfijnen,
walvissen, krokodillen, zeer goede wegen,
veel sportieve mogelijkheden, mooie accom-
modaties, vriendelijke bevolking en goed
eten. Het is een ruim en wijds land en daar-
bij goed ontwikkeld waardoor het zelfs met
een huurauto goed te bereizen is. Ook het
Panama kanaal heeft mij verbaasd. Bij een
kanaal denk je al snel aan een saai kanaal,
maar dit kanaal loopt door een prachtig groen
gebied. Een bezoek aan de Miraflores Sluizen
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is een echte aanrader. Maar ook Panama City,
Casco Antigua en een fietstour naar Marina
Park moet je zien en doen. Vanaf de weg zie je
aan de ene kant de skyline van Panama en aan
de andere kant het groene landschap.”

‘De moeite waard’

Femy Sestu (VakantieXperts Heeten): “Wat
ben ik blij dat ik mee mocht op deze studie-
reis naar Panama. Het is een prachtig groen
land , maar vergeet niet de heerlijke stad
Panama en dan het antieke deel vol kleine
speciale winkeltjes en restaurantjes. Je kunt
ook heerlijk flaneren op de ‘boulevard’ langs
zee. Maak ook de historische treinreis vanuit
Panama City naar Colon met een bezoek aan
Agua Clara Visitor Center. Cultuur en geschie-
denis is er zeker ook. Ga bijvoorbeeld naar
Portobelo. Een gezellig dorpje met geschie-
denis (ontdekt door Christoffel Columbus)
en waar ze de ‘zwarte’ Jezus elk jaar vereren.
Boquete mag je ook niet vergeten; drink er
koffie en bezoek de citrusplantages. Maar
maak ook eens een trekking onder begelei-
ding, ga ziplinen of canoping in een mooie
natuurlijke omgeving. Kortom, een land met
veel gezichten; de moeite van het ontdekken
waard.”

'Gastuvrij, lief en grappig’

Petra Venneker (Travel Counsellor): “lk wist
niet goed wat ik moest verwachten van
Panama. Uit verhalen hoorde ik van de sluizen,
de tropische nevelwouden en de prachtige
witte stranden en mooie eilandjes aan de
Caribische kant van het land (Bocas del Toro).
Dat zoek je dan op, en dan heb je daar een
beeld bij. In die zin voldeed dat aan mijn ver-
wachtingen.

Van Panama City had ik niet verwacht dat dit
echt een grote wereldstad is. Wat ben ik hier
van onder de indruk geraakt! Die skyline, het
is net New York. De lokale bevolking heeft mij
verrast. Ze zijn dienstbaar, zeer gastvrij, lief en
grappig. Maar ook de koffieplantage (Elida
Estate Coffee) heeft een indruk achtergelaten.
Ik besefte niet hoe bewerkelijk een koffieplan-
tage is en hoeveel tijd er in gaat zitten om

tot de echte kop koffie te komen. De bonen
worden handmatig geplukt en ook alleen de
rode 'vruchten’ moeten er tussenuit worden
geplukt. Ik schrok wel van de prijs van de
Geisha koffie; €550 voor een pond van deze
duurste koffie ter wereld.”



