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“Japan Is verrassend anders”

Trees Piersma (General Manager bij Untamed Travelling) reisde onlangs naar Japan samen met collega Carla Koetsier en acht ervaren

reisagenten. Beleving en proeven stonden centraal: high tech, culinair, etiquette, hoge snelheidstreinen en indrukwekkende steden. Ze

reisden met de hogesnelheidstrein Shinkansen van Tokyo naar Hakone, Hiroshima, Kyoto en Osaka.

Japan is een land van grote contrasten,
eeuwenoude tradities leven voort naast
hoogstaande technologie. “Meteen al na
aankomst in de miljoenenstad Tokyo besef ik het

me; Japan, het land van de technologie; het toilet

op de luchthaven zit vol spannende knopjes en
mogeliikheden”, zegt Trees. “We overnachten
in het geweldige Palace Hotel, een familiebedrijf
met een uitmuntende service en zeer goede
keuken. Het hotel ligt bovendien op loopafstand
van de beroemde tuinen van het Keizerlijke
Paleis waar het heerlijk wandelen is. Ook hier
valt meteen een kenmerk van Japan op: keurig
gesnoeide (Bonsai) bomen, spik en span schoon
en je voelt je er enorm veilig zonder zichtbare
beveiliging.”

Streetfood Tour Tokyo

“In Tokyo reis je vooral met de metro; een goed
georganiseerd ondergronds vervoersnetwerk
brengt je naar alle hoogtepunten en leuke wijken
van de stad. Een bezoek aan de Tsukiji vismarkt
is een aanrader. 's Avonds ontmoeten we Aki,
onze gids, die ons meeneemt naar diverse lokale
restaurantjes en worden we verwend en ingewijd
in heerlijk Japans eten. Wat een genot; vers
gesneden rauwe vis met wasabi, soja en verse
gember; dit is genieten.”

Onsen en ryokans in Hakone

“We reizen met de Shinkansen
hogesnelheidstrein naar Hakone. Aangekomen
in Hakone waan je je in een Oostenrijks
skidorp: prachtig landschap met bergen en

meren. Een aanrader is een bezoek aan de

wereldtentoonstelling in het openlucht museum.

Maar ook overnachten in een ryokan waar je -
typisch Japans - op de grond slaapt en zelf de
rust en harmonie kunt ervaren van een onsen,
natuurlijke warmwaterbronnen.”

Indrukwekkend Hiroshima

“In het indrukwekkende Hiroshima zijn we
allemaal even stil van de herinneringen aan
de atoombom-ramp. De tentoonstelling in het
museum dat nu een jaar is geopend, grijpt je
naar de keel. Een wandeling in de stad is de

moeite waard en het maakt je blij dat men er in is
geslaagd om de stad opnieuw op te bouwen met

een prettige en comfortabele sfeer.”

Kyoto

“Kyoto, de voormalige hoofdstad, verkennen
we per fiets; een gepensioneerde Japanner
met passie voor fietsen en de historie van de
stad leidde ons langs de rivier, door de oude
binnenstad, door de wijk waar geisha’s in
opleiding zijn en naar de tuinen van het Imperial
Palace. Een betere manier om de stad te
verkennen is er volgens mij niet! Na alle sushi
en sushimi genieten we 's avonds van ‘shabu
shabu’; lekker wokken met dun gesneden beef,
heerlijke verse groenten en salades, geserveerd
met sake... “

Verrassend anders
“We praten na over het verschil in cultuur met
het Westen: andere opvoeding, de stiptheid

en organisatie van het land, de schijnbaar
nederigheid met duizend keer buigen en
bedanken, altijd vriendelijk en onze vragen
half-half beantwoorden om nooit een conflict

te krijgen. Japan is comfortabel reizen, heeft
een indrukwekkende cultuur en historie en

het eten is top! De volgende keer wil ik de
prachtige landschappen van de andere eilanden
verkennen!”




