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Untamed Travelling: de Canadese Arctische Eilanden

Naar het einde van de wereld
Jozef Verbruggen, oprichter en eigenaar van Untamed Travelling, heeft 
onlangs wel een heel bijzondere reis gemaakt: naar de Canadese Arctische 
Eilanden. De archipel telt meer dan 36.000 eilanden die grotendeels tot het 
territorium Nunavut behoren. Een reis in het Noordpoolgebied die hem altijd 
bijblijft.

‘De ene dag is het min tien 
graden, de andere dag liep ik 
rond in mijn T-shirt, het is 24 uur 
licht, en morgen is het weer 
ondergesneeuwd… Een reis voor 
de doorgewinterde reiziger’, 
aldus Verbruggen. ‘Maar zo 
bijzonder. Ik heb spectaculaire 
landschappen gezien, en wilde 
dieren zoals ijsberen en 
narwallen. Dit gebied is totaal 
onontgonnen terrein (zonder 
mensen). Je wordt hier 
ondergedompeld in een andere 
leefwereld, waar de Inuït leven en 

jagen. Hier ben je weg van de 
massa.’

Per qamutik en sneeuwscooter 
maakte Verbruggen unieke 
uitstapjes en overnachtte in een 
speciale tent op het heldere ijs. 
‘Daar doe je het voor. Slapen in 
een tent die kapot wordt 
gewaaid, als je gaat wandelen 
moet er een geweer mee…  Het 
is een echte ‘untamed’ 
bestemming. We bieden iets aan 
wat niemand anders aanbiedt. 
Spectaculair!’

Door: Sofie Smets
Skidoo met slede.

En de voetsporen. Geen land voor ‘pussy’s’.

Narwallen, de koningen van het Noorden.Broad billed murre (vogels) kunnen tot 100 meter diep onderwater zwemmen. 
Enkel pinguins doen het beter (dan in Antarctica/Zuiden).

Baffin island, zevende grootste eiland ter wereld, meer dan 500.000 km2 sneeuw, ijs en geen homo sapiens, geen wegen. Enkel wilde ruige natuur.


