Wat is dé ultieme rondreis?

‘Zoveel mensen, zoveel bucketlists’

De één arriveert op een bestemming en gaat zonder problemen drie weken met
een boekje en enkele excursies in standje ‘relax; terwijl de ander het na vijf dagen
op dezelfde plek wel heeft gezien. Het uitstippelen van een mooie rondreis is dé
manier om je hele vakantie te blijven verkennen en te ontdekken.

‘Van de ongerepte wildernis van
Zambia tot de kleurrijke Indiase
jungle, van de ijslandschappen in
Spitsbergen tot de paradijselijke
eilanden in de Caribbean. Onze
bestemmingen zijn al even divers
als de avonturen die we
aanbieden, vertelt Lieke
Luxembourg (Accountmanager
Retail/Marketingspecialist bij
Untamed Travelling). ‘Bij ons staat
reizen op de Untamed-manier
altijd centraal, onvergetelijke
reizen waarbij alles draait om
beleving. We zijn altijd op zoek
naar die bijzondere plekken die
passen bij onze slogan: ‘Where the
world can't find you...

Welke
rondreizen
staan hoog
op de ranglijst
qua
boekingen?
Lieke: ‘Onze nummer één-
bestemming is al jaren Zuid-Afrika,
misschien wel dé perfecte
rondreisbestemming vanwege de
enorme diversiteit aan
landschappen en
bezienswaardigheden. Er wordt
ook wel gezegd dat Zuid-Afrika de
wereld in één land is. Combineer
dan ook de hoogtepunten als
Kaapstad, de wijn- en tuinroute en
natuurlijk het beroemde
Krugerpark eens met onbekende
regio’s van Zuid-Afrika, zoals de
onherbergzame Karoo, het
maanlandschap van Augrabies, de
majestueuze Ceder- en
Drakensbergen, Namakwaland met
zijn prachtige 'wildflowers' of de

kleine koninkrijken eSwatini en
Lesotho!

Meer Afrika

Zelf heeft Lieke ook een favoriete
rondreis en een reis die ze nog
heel graag wil maken. ‘De mooiste
rondreis die ik zelf heb gemaakt,
was de reis toen ik van San
Francisco verhuisde naar

Paaseiland

Nederland. Mijn man en ik viogen
vanuit Amerika naar Argentinié,
vanwaar we over land naar Chili
zijn gereisd en daarna met een
tussenstop op Paaseiland en Tahiti
zijn doorgevlogen naar Nieuw-
Zeeland en Australié voor een
avontuur van twee maanden Down
Under. Sinds ik bij Untamed
Travelling werk, staat er vooral
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meer Afrika op mijn wensenlijst.
Maar ook Japan. Omdat ik het idee
heb dat je daar in een totaal
andere wereld terechtkomt. De
tegenstellingen van de ultrahippe
steden en eeuwenoude tradities,
de drukte en de harmonie, de
stadsjungle en de oeroude
bergwouden, het lijkt me
fascinerend!



