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DE DODE ZEE
We vliegen rechtstreeks van 
Amsterdam naar Amman met Royal 
Jordanian en rijden vervolgens in 
een uurtje naar de Dode Zee, het 
laagste punt op aarde. In de 
ochtend nemen we een duik in de 
Dode Zee, of beter gezegd, we 
stappen er voorzichtig in om rustig 
te drijven. We smeren ons uiteraard 
ook allemaal in met de Dode Zee-
modder. Helemaal verfrist bezoeken 
we ter inspectie de nabijgelegen 
Mövenpick en Kempinski hotels. 
Vanuit de laatste heb je een 
waanzinnig uitzicht over de Dode 
Zee en Israël aan de overkant.

JERASH
Vervolgens rijden we noordwaarts 
waar we de oude stad van Jerash 
bezoeken, maar niet voordat we in 
dorp net buiten Jerash onze eerst 
lokale lunch voorgeschoteld krijgen. 
We zitten in de overdekte tuin van 
Beit Khairat Souf, bij een traditioneel 
huis uit 1881. Hier heeft de moeder 
des huizes, samen met lokale 
vrouwen, een project opgezet dat 
wordt gesteund door Unicef. Ze 
verbouwen natuurlijke producten 
die we uiteraard mogen proeven. 
We krijgen een mooie gevarieerde 
mix van humus, salades, vers brood, 
aardappelen en kip voorgeschoteld. 
Heerlijk! 

Jerash was lang een van de 
belangrijkste Grieks-Romeins-
Byzantijns steden met een 
bloeiperiode in de tweede eeuw 
van onze jaartelling. De stad raakte 
in verval en werd langzaam 
bedolven onder het woestijnzand. 
In het begin van de 20e eeuw werd 
de stad herontdekt en sindsdien 
zijn de restanten blootgelegd. Het 
centrale ovale forum telt 80 bij 90 
meter en wordt omgeven door 56 
Ionische zuilen. We luisteren 
geboeid naar de verhalen van onze 
ervaren gids Essam. Zeker als hij 
vertelt dat hij eerder deze maand 
nog koningin Maxima mocht 
begeleiden tijdens haar bezoek aan 
Jordanië. 

AMMAN
In Amman worden we naar de 
centrale winkelstraat Rainbow 
Street gebracht waar vandaan het 
tien minuten wandelen is naar 
restaurant Sufra. We genieten van 
de heerlijke gerechten en proeven 
voor het eerst Petra bier en Jordan 
River wijn. De volgende ochtend 
inspecteren we het prachtige 
Fairmont Hotel. We zijn erg onder de 
indruk van de mooie kamers met 
schitterende vergezichten over de 
stad. 

MT. NEBO EN MADABA
Vanuit Amman rijden we via Mount 
Nebo en Madaba naar Petra. Vanaf 
Mount Nebo zag Mozes volgens de 
Bijbel het beloofde land liggen. In 
Madaba lunchen we in Hikayet 
Sitti, wat zoveel betekent als 
‘Grootmoeder’s Huis’. De pientere 
kleindochter Feryal heeft het huis 
van haar grootmoeder omgetoverd 
in een restaurant waar traditionele 
lokale gerechten geserveerd 
worden. We genieten van kusa 
(gevulde aubergine) en warak 
(gerolde gevulde druivenbladeren). 
De hoofdschotel met kip, rijst en 
groenten verschijnt in een enorme 
pan die aan tafel omgedraaid en 
op een schaal geserveerd wordt. 
Bijzonder. 

PETRA
Petra was de Griekse naam van de 
hoofdstad van de Nabateeërs, een 
Arabisch volk dat in de klassieke 
oudheid in het Midden-Oosten 
leefde. De stad bloeide op dankzij 
de handel in wierook en door de 
ligging op verschillende 
handelsroutes. We wandelen met 
de gids in zo’n twee uur over een 
mooi pad door de ‘Siq’, een 
prachtige vallei en smalle kloof, 
naar het smalste punt van de kloof 
en dan… Opeens doemt daar de 
prachtige iconische voorgevel van 
‘de Schatkamer’ op.  Toch wel 
bijzonder deze eerste blik op dit 
‘moderne’ Wereldwonder. We lopen 
verder door naar de oude stad en 

zien het theater en verschillende in 
de rotsen uitgehouwen koninklijke 
graven.

Petra Venneker van Travel 
Counsellors droomde er al tijden 
van om eens ‘haar’ stad Petra te 
bezoeken: “Petra is 
overweldigend. Ik had er 
natuurlijk wel een verwachting 
van, een beeld bij, maar het 
werkelijke gevoel wat boven 
komt als je door die laatste 
spleet heel langzaam Petra ziet 
opdoemen, dat is toch echt niet 
te beschrijven!”

WADI RUM
Richting Wadi Rum stappen we 
over op jeeps voor een schitterende 
woestijntocht en een 
adembenemend mooie 
zonsondergang, voor we bij ons 
verblijf voor de nacht aankomen. 
Seraya Rum is een prachtig tented 
camp. Het ligt goed beschut, de 
kamers zijn er geweldig en de 
sterrenhemel fantastisch.

AQABA EN TERUG NAAR 
AMMAN
Op een uur rijden van de woestijn 
aan de Rode Zee ligt Aqaba. Vanuit 
Aqaba zijn er naast snorkel trips 
ook duikexcursies te maken verder 
de Rode Zee op. Aan de kust 
bezoeken we drie hotels. Het 
traditionele El Manara is onze 
favoriet, het biedt fenomenale 
uitzichten over de Rode Zee. We 

Jordanië is een van de nieuwste bestemmingen van Untamed Travelling en een 
echte aanrader. Het heeft spectaculaire woestijnlandschappen, een betoverende 
onderwaterwereld en is rijk aan cultureel historische schatten. Je betreedt een 
totaal andere wereld, en dat op maar vierenhalf à vijf uur vliegen. Reden genoeg 
om dit prachtige land breed onder de aandacht te brengen, vandaar dat 
Aziëspecialist Michel Hermans medio juni samen met tien reisagenten op het 
vliegtuig stapte voor een studiereis door Jordanië. 

Untamed Travelling verkent met 
reisagenten de wonderen van Jordanië
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rijden in vier en een half uur terug 
naar de hoofdstad Amman waar 
we met de gids door de oude stad 
en de kleurrijke, drukke souk 
wandelen. Als afsluiting van de reis 
staat ons ’s avonds nog een laatste 
diner te wachten voor we 
terugvliegen naar Amsterdam.

ENTHOUSIAST
Iedereen is ontzettend enthousiast 
over Jordanië. Astrid Wemmenhove 
van TUI at Home noemt het: “Een 

zeer afwisselende bestemming die 
mij aangenaam heeft verrast.” 
Anouk van de Water (Personal 
Touch Travel) omschrijft de 
studiereis als: “Een multiculturele 
gave rondreis door gastvrij 
Jordanië: een mooie mix van veel 
geschiedenis, de oudheid en 
ruïnes, heerlijk eten en leuke 
activiteiten zoals het 
wonderschone woestijnbezoek 
aan Wadi Rum en drijven in de 
Dode Zee!” 


